
 

 

 
Verslag van de special “Maas en Waal” 
 
Datum 26 april 2025 

Afstand 94 resp. 100 km 

Deelnemers Ed, Ad G, Bert, Toon, Hans K, Jan van L, Cees, Willem en 
Marianne. 

Weer 12-18 graden, eerst bewolkt maar na de pauze zon, noord-
oostenwind 2-3. 

Dobbelsteen 2 

Vandaag stond de eerste special van dit seizoen op het programma. Met drie 
auto's werd er naar Berghem gereden. Rond negen uur was iedereen op het 
parkeerterrein van de plaatselijke Lidl. Het vertrekpunt van deze special lag 
weer bij het huis van Bep. Voor de start van de rit gaf ik aan dat dit een 
speciale special was: het is koningsdag, mijn verjaardag en het is de vijfde 
keer op rij dat we vanuit Berghem starten. 

Precies om half tien vertrokken we en we merkten dat het toch nog frisjes 
was; nog geen zon te zien. Via Haren reden we naar Megen om voor de eerste 
keer de Maas over te steken. Daarna via Maasbommel, Alphen en Rossum 
richting Zaltbommel. Met de wind schuin achter werd er flink doorgereden; de 
snelheidsmeter gaf regelmatig meer dan 30 km per uur aan. Na de rustige 
wegen met mooie uitzichten over de Maas, maar met helaas nog nauwelijks 
zon, was het op de Martinus Nijhoff-brug over de Waal weer wennen aan het 
voortrazende verkeer over de A2.  

Na de brug reden we weer terug naar het oosten om via Waardenburg en 
Neerijnen bij de pauzeplaats Varik aan te komen. Willem had de route 
aangepast omdat het fietspad over de Waaldijk afgesloten was in verband met 
dijkverzwaring. Bij het Veerhuis in Varik kwam gelukkig de zon meer door 
zodat we op het terras (uit de wind) konden genieten van de koffie met gebak. 

De dobbelsteen had er nog niet veel zin in: eerst een één en daarna een twee. 
Vervolgens met het voetveer de Waal over. Er mogen maar 12 mensen met het 
pontje mee, maar dat was geen probleem hier.  

Na de oversteek reden we via Dreumel, Wamel, Beneden- en Boven Leeuwen 
naar Druten. Daar kwamen we midden in de Oranje-festiviteiten terecht. Maar 
gelukkig was maar een kleine omweg nodig om weer op de oorspronkelijke 
route terecht te komen. Vanuit Druten reden we naar Horssen om bij 
Batenburg de Maas over te steken. Ook dit voetveer laat maar 12 mensen per 
overtocht toe. Maar er stond een grote groep te wachten en toen bleek dat we 
als groep de oversteek niet konden maken, besloten Willem, Ed, Bert en Hans 



 

 

door te rijden naar de brug bij Ravenstijn. Daarom krijgen zij er in de 
kilometerstand 6 km extra bij! De andere 5 waren na 25 minuten aan de 
overkant van de Maas. Daarna waren we snel in Berghem om na te genieten 
op het terras onder het genot van een lekker biertje en diverse 
versnaperingen. Ook dit gedeelte van de special was weer heel gezellig. 

Kortom: een mooie, wisselende, tocht. 
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